
Van maandag t/m zaterdag serveren wij een lekkere en betaalbare maaltijd, met 
vooraf een heerlijke soep. Al onze maaltijden zijn halal.

Soep 2,- euro
Hoofdgerecht: 3,50 euro

Maandag (Surinaams/Pakistaans)
Nasi goreng met kip
Kip, rijst, groenten, nasi kruiden en sojasaus.
    V = zonder kip te bestellen

Dinsdag (Irakees)
Bamia (okra)

Geserveerd met witte rijst.

Woensdag (Iraans)
Gheymeh Polo
Kalkoen, lamsvlees, aardappels, kikkererwten, tomaten, citroen en Perzische 
kruiden. 
Geserveerd met witte rijst.

Donderdag (Syrisch)
Lubia

koriander.

Vrijdag (Marokkaans) 

Geserveerd met bulgur.

Zaterdag (Marokkaans)
Tajin van Badia
    V = zonder kip te bestellen
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